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De Kempen   04 - 06 juli ‘24

Ecologisch en biologisch tuinieren in eigen land

820 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 105 euro

INBEGREPEN
• De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken
• Nederlandstalige reisleiding en deskundige toelichting  
 door Paul Janssen
• Lokale Nederlandstalige gidsen waar nodig
• Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
• 2 overnachtingen met ontbijt en avondmaal in  
 Best Western Plus Hotel Aldhem *** (of gelijkwaardig)
• 3 middagmalen
• Vervoer in een comfortabele autocar, vertrek vanuit  
 de luchthaven van Zaventem en het station van Berchem
• KBC annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering
• BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Minimum 15, maximum 22 deelnemers

De toekomst van het tuinieren ligt in duurzaamheid met 
aandacht voor biodiversiteit én samen met de natuur en de 
veranderende seizoenen. Zonder in te boeten aan geuren 
en kleuren. En zoals steeds begint verandering bij jezelf. 
Bij elke tuin, elk project dat je tijdens deze reis bezoekt, 
hoort een boeiend en leerrijk verhaal van proberen, leren 
en af en toe opnieuw beginnen. Maar de kennis die on-
dertussen vergaard is, wordt graag met jou gedeeld.

DAG 1
Samenkomst in Zaventem rond 8.00 uur in de ochtend en in Berchem 
station rond 9.00 uur. Je rijdt naar het noorden van het land voor een 
bezoek aan de Ekotuinen van Kobe Van Looveren. Kobe Van Loveren 
neemt je tijdens dit bezoek mee in zijn passie: natuurtuinen. Een van de 
voornaamste ecologische principes voor een ecotuin is dat de plant op 
een natuurlijke manier kan gedijen op zijn standplaats. Ook bloemen 
zijn een onmisbare schakel in een ecologische tuin. Onmisbaar voor 
insecten, onmisbaar voor het voortbestaan van de natuur. 
Met een hoofd vol nieuwe ideeën voor je eigen tuin, trek je naar 
De Kleine Boerderij aan de rand van Merksplas Kolonie. 
De gebouwen en gronden werden rond 1920 in gebruik genomen door 
de ‘straftuinbouwschool’ waar veroordeelde landlopers les kregen over 
verschillende soorten landbouw zoals tuinbouw, imkerij, boomkwekerij 
en veeteelt in de veronderstelling dat ze nadien in hun eigen levens-
onderhoud zouden kunnen voorzien. 

In 2007 kreeg de tuin een nieuwe invulling als arboretum dankzij planten-
kweker Jan Oprins en botanicus Harry van Trier. De tuin rond de Kleine 
Boerderij wordt momenteel als collectietuin uitgebouwd. Op het terrein 
kan je verscheidene uitzonderlijke plantencollecties bewonderen van 
onder andere hortensia’s, Afrikaanse lelies, Magnolia’s, pioenrozen, 
toverhazelaars, daglelies, bamboes en vele andere.
In Zelfoogstboerderij Het Blozend Tomaatje kom je meer te weten 
over dit duurzaam en lokaal korte-keten-project dat streeft naar een 
geheel biologische teelt met een zo klein mogelijke ecologische voet- 
afdruk. 

DAG 2
Je neemt een kijkje op de saffraanboerderij Belgische Saffraan. 
Marc en Linda telen deze delicatesse met toegewijde zorg en passie op 
hun boerderij in Morkhoven. De saffraankrokus doet het prima op de 
Kempense zandgrond ! Na een lichte lunch trek je naar Herselt. 
Het assortiment speciale groenten- en kruidenplanten in Ecohoeve Den 
Oude Kastanje is indrukwekkend. Hier ligt de nadruk op het kweken 
van bijzondere en vergeten groenten, kruiden en kleinfruit en dat alle-
maal op een kleinschalige en ecologisch verantwoorde manier. Welke 
‘vergeten’ groenten (her)ken jij? Daarna rij je naar Wezel waar Leon 
Brabers tijdens het bezoek aan een door hem ontworpen tuin vertelt 
hoe hij in nauwe betrokkenheid en overleg met zijn klant gekomen is tot 
een prachtige natuurinclusieve tuin.

DAG 3
Na het ontbijt rij je naar de privétuin van Emmanuel Heylen, 
winnaar van ‘De Vlaamse Tuinaannemer 2022-2023’. 
Volgens Emmanuel Heylen verdienen inheemse bomen en heesters veel 
meer aandacht in de tuin. Tuinen vormen immers een aanzienlijk deel 
van het totale groenaanbod en hebben in die zin een grote potentie in 
het herstellen van de balans tussen de mens en de leefomgeving. 
Ze kunnen fungeren als ecologische stapstenen binnen het grotere geheel. 
Je leert hier hoe je dit het best kan doen.
Wijn maken in België is hot, zo ook in de Kempen. Na een lichte lunch 
proef je van een lekker, lokaal wijntje in Wijndomein De Zwaluw. 
Je sluit de reis af in de privétuin van reisleider Paul Janssen. 
De privétuin van Paul werd nooit ontworpen met het idee om deze open 
te stellen voor een publiek. Het werd een realistische en haalbare 
beleeftuin voor zijn gezin en alle diertjes die met hun willen samenleven 
in deze groene oase. De pijlers van Pauls creaties: kwaliteit van leven 
voor mens en dier, natuur en milieu, de omgeving en het klimaat, 
verhoging van de biodiversiteit. Een doordachte en heldere vormgeving 
zorgen voor een zekere orde en onderhoudsvriendelijkheid. 
Een evenwichtige afwisseling tussen open en gesloten ruimte biedt de 
nodige rust en geborgenheid. Daarna rij je terug naar Berchem en 
Zaventem, waar je omstreeks 19.00 uur en 20.00 uur aankomt.
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