Oogstdankviering 2023
‘De oogst: de tijd van de waarheid’
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Welkom, kruisteken
V.	Goede morgen allemaal en welkom in deze viering.
Midden de oogstdrukte op onze velden, nodigt God ons uit om een moment samen te zijn,om stil te vallen en stil te worden en ons te bezinnen. Daarom zijn we van harte samengekomen: in de naam van de Vader, + en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Welkomstwoord
L.	De oogst is de tijd van de waarheid.
De tijd waarop het resultaat van onze inspanningen wordt gewogen.
We hebben ons best gedaan en de grond goed bewerkt.
Met een regenbui een de warmte van de zon op zijn tijd,
konden we alleen maar wachten hopen op een goede oogst.
Tijdens de oogst wordt het kaf van het koren gescheiden.
Het loof wordt achtergelaten 
Wat achterblijft op de velden dient om straks iets nieuws mogelijk te maken.

Schuldbelijdenis
V.	Omdat geen enkele akker zonder onkruid bestaat,
en ons leven nooit vrij is van misstappen
vragen we aan het begin van deze viering om vergeving.

L.	Omdat we graag oogsten waar we niet gezaaid hebben,
en profiteren van andermans inspanningen,
vragen we: Heer, ontferm U over ons.

A.	Heer, ontferm U over ons.

L.	We eten vaak zure appels omdat we zo ongeduldig kunnen zijn
en niet kunnen wachten op de oogsttijd.
We eisen snelle resultaten en forse winsten
en vergeten dat er zoiets als een natuurlijk ritme bestaat.
Daarom vragen we: Christus, ontferm U over ons.

A	Christus ontferm U over ons.

L. 	Een oud spreekwoord zegt:
" Wie altijd op de wind en op de wolken let, zal zaaien noch oogsten."
Zo staan we ook in het echte leven vaak teveel aan de kant,
we wachten af en laten gebeuren,
we stoppen onze talenten in een gat in de grond.
Voor die onverschilligheid vragen we: Heer, ontferm U over ons.

A.	Heer, ontferm U over ons.

V.	Moge God in zijn grote barmhartigheid omzien naar onze inzet 
	en onze goede bedoelingen. 
	Moge Hij onze fouten en tekorten van harte vergeven
	en ons op weg zetten naar een nieuw begin en nieuw en eeuwig leven. Amen.

(Eer aan God)

Openingsgebed
V.	God, Gij die niet ophoudt ons te roepen,
trek ons uit de donkere aarde, kom in ons midden, groei in ons.
Wakker aan in ons: het geloof dat een goeie oogst mogelijk is.
Moedig ons in deze viering aan
om kleine stapjes van solidariteit te zetten,
om zaden te planten die veertig-, zestig-, honderdvoudig kunnen opbrengen:
Vandaag en alle dagen van ons leven.

Eerste lezing
L.	Naar de profeet Amos. (vgl. Amos !)

De Heer liet de profeet een mand met rijpe zomervruchten zien.
"Wat zie je, Amos?"
"Een mand met rijpe vruchten, Heer."
Er heerst vrede, het geld rolt, stad en land zijn welvarend,
de altaren op de hoogten roken, gebeden en liederen stijgen ten hemel op,
éénieder heeft wat zijn hart begeert."
Nee, niet éénieder.
Een deel van het volk verkommert en alleen de profeet lijkt dat te merken.
En hij weet: wie de arme minacht, minacht God.
Een wereld die zich om de arme niet bekommert
mág niet bestaan en zál niet bestaan, dat weet Amos maar al te goed.
'Het einde is nabij... de tijd van de oogst!"
(Nico ter Linden)
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Evangelie
V.	Uit het heilig Evangelie van onze Heer, Jezus Christus, volgens Mattheüs (Matt. 13, 24-30)

Jezus vertelde nog een gelijkenis. 
"U kunt zich het Koninkrijk van de hemelen ook zo voorstellen. 
Een boer zaaide goed graan op zijn land. 
Maar op een nacht, terwijl iedereen sliep, 
kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen het graan. 
Toen het graan begon te groeien, schoot ook het onkruid op. 
De knechten gingen naar de boer toe en zeiden: 
'Het veld waar u dat goede graan hebt gezaaid, staat vol onkruid!'
'Dat heeft een vijand gedaan", zei hij. 
'Zullen wij het onkruid ertussen uittrekken?' vroegen zij.
'Nee,' antwoordde de boer. 
'Want dan trekken jullie het jonge graan ook mee.
Laat ze maar samen opgroeien tot de oogst. 
Dan zal ik tegen de maaiers zeggen 
dat zij eerst het onkruid bijeen moeten halen en verbranden. 
Daarna kunnen zij het graan in de schuur brengen."

Homilie

(Geloofsbelijdenis)

Voorbeden
V.	God is aanwezig in ons, mensen van goede wil.
We vandaag bidden,
opdat we zouden blijven geloven in, en werken aan de oogst
die binnen ons bereik ligt.

L.	Voor alle stille werkers, die zonder veel omhaal,
en met geen enkele vorm van publiciteit,
elke dag weer werken aan een betere wereld.
Dat ze de sterkte mogen blijven vinden om door te gaan
tot de dag van de oogst. Laat ons bidden.

L.	Voor mensen met weinig kiemkracht willen we vandaag ook bidden.
Voor hen die snakken naar water en zon, en ze niet kunnen vinden.
Dat hun wortels diep genoeg mogen reiken
om droogte en stormen te doorstaan.
en dat ze vooral mensen mogen vinden
die hen de nodige zorg en bescherming kunnen geven. Laat ons bidden.

L.	We bidden voor elk van ons,
die leven in een land van vette oogsten.
Dat we zouden beseffen hoe goed we het wel hebben
en bereid zijn om te blijven delen van onze overvloed. Laat ons bidden.

L.	We bidden voor onze dierbare overleden familieleden en vrienden,
	voor allen die het moeilijk hebben in het leven,
	voor mensen op de vlucht, op zoek naar toekomst en vrede.
	Dat God hen mag behoeden en eens mag opnemen in zijn eeuwige liefde.
	Laat ons bidden.

V.	God, Moeder en Vader van alle mensen,
	verhoor onze gebeden omwille van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
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Gebed over de gaven
L.	God, op deze tafel zetten wij onze gaven:
brood en wijn, vrucht van de arbeid van mensen.
Aanvaard deze gaven als een teken van onze bereidheid tot delen,
onze wil om mee te werken aan uw Koninkrijk.

Prefatie en Eucharistisch dankgebed

Onze Vader
V. Bidden we nu in verbondenheid met mekaar en met zovele mensen, waar ook ter wereld, het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:

Onze Vader …

Vredeswens
V.	Heer Jezus,
	Gij hebt aan uw apostelen en daarmee ook aan ieder van ons vrede toegewenst.
Vrede is een werkwoord en we staan vaak nog veraf van uw droom van een wereld waarin mensen als zussen en broers met mekaar zouden samenleven.
Wij bidden om diezelfde vrede:
vrede met onszelf,
vrede met de mensen met wie we het leven delen
vrede in onze kleine, maar vooral ook vrede in die grote wereld.
	Zodat we meer en meer één worden
	naar het beeld van Jezus zelf.
	Die vrede van Jezus mogen we met mekaar delen:
	De vrede van de Heer, zij altijd met ieder van u.

A. 	En met uw geest.

Lam Gods

Communie
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Bezinning
L.	We leven in een tijd van zaaien,
zaadjes bijna onzichtbaar voor onze ogen,
verdwijnen in de grond op hoop van zegen.

Dus laten we de verhalen die ons boeien,
vertellen aan de kinderen in ons midden
zonder ze uit te leggen, zonder te verwachten
dat zij die nu al begrijpen.
Laten we hen onze liederen horen
zonder te vragen dat zij ze nu al leren zingen.

We leven in een tijd van wachten,
méér kunnen we nu niet doen.
Wat we hebben gezaaid,
zal op eigen kracht moeten groeien.

Dus laten we een stap terug doen,
de zon en de aarde de kans geven
om hun werk te doen.
Laten we erop vertrouwen
dat onze liederen en verhalen
voldoende kracht bezitten
om uit te groeien tot de bloemen
waartoe ze zijn bedoeld.

Slotgebed
V.	God van hoop, altijd weer spreekt Gij uw woord tot mensen 
en altijd weer vindt het nieuwe wegen om tot wasdom te komen. 
Versterk ons vertrouwen in uw groeikracht. 
Geef dat we ook oog houden 
voor al die vruchtbare plekken 
waar uw woord het goede in mensen te voorschijn roept en veel vrucht laat dragen. 
Daarvoor danken wij U omwille van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen
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Zending en zegen
V.	Het is goed om op tijd stil te vallen, even een stapje opzij te zetten, in de spiegel te kijken om te zien of we nog wel op de juiste weg zitten. De oogsttijd is, ondanks alle drukte, zo’n moment.
	In deze viering werden we opgeroepen om te blijven geloven dat in ieder mens iets goeds schuilt. God nodigt ons uit om daarin te blijven geloven en omdat te blijven zien. Dan zijn we een zegen voor mekaar en wordt onze inzet gezegend door Hem die de mogen noemen: Vader, + Zoon en heilige Geest. Amen.
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